
De	dame	aan	onze	Gouden
Veer	tafel	heeft	de	zegelring
van	haar	overleden	man
meegebracht.	Het	is	een
ring	met	zijn	monogram	erin
gegraveerd.	Zelf	draagt	ze
meest	zilveren	sieraden,
maar	ze	wil	van	deze
gouden	ring,	die	haar	man

geruime	tijd	heeft	gedragen,	toch	graag	een
aandenken	voor	zichzelf	laten	maken.

Het	echtpaar	heeft	geen	kinderen.	Samen
hebben	ze	een	mooi	leven	gehad	als
ondernemers,	maar	ze	zijn	op	tijd	gestopt
met	hun	winkel.	Hij	was	toen	60	jaar.	Zo
hebben	ze	samen	nog	vijftien	jaar	kunnen
genieten	van	hun	vrije	leven.	Daar	is	ze	blij
mee	en	met	de	mooie	herinneringen	die	ze
hun	leven	lang	gemaakt	hebben.

Op	hun	trouwdag,	net	voor	de	kerstdagen
bijna	een	halve	eeuw	geleden,	had	zij	een
bruidsboeket	waarin	lelietjes-van-dalen
waren	verwerkt.	Haar	man	verraste	haar
later	op	speciale	trouwdagen	nog	wel	eens
met	deze	lieflijke	witte	bloempjes.	Het	lijkt
haar	dan	ook	mooi	als	ik	van	de	gouden
zegelring	een	hangertje	maak,	waarin	het
monogram	en	ook	het	lelietje-van-dalen
verwerkt	wordt.

Ik	heb	van	de	ring	de	bovenplaat	met	het
monogram	afgezaagd.	Eén	gedeelte	van	de
scheen	heb	ik	bovenaan	de	plaat	gezet.
Hieraan	kun	je	nog	zien	dat	het	een
zegelring	is	geweest	en	dat	maakt	het
hangertje	ook	bijzonder.	Dit	stuk	van	de	ring
fungeert	tevens	als	stevig	hangeroog.	De
rest	van	het	goud	heb	ik	omgesmolten	en
tot	een	plaatje	gesmeed,	wat	precies	past
achterop	het	monogram.	Op	dat	plaatje
heeft	handgraveur	Artisana	een	lelietje-van-
dalen	gegraveerd.

Zo	heeft	deze	zegelring	een
tweede	leven	gekregen	als
tastbaar	aandenken	aan
haar	man	en	aan	hun
gelukkige	huwelijk.

Er	zijn	elke	maand	een	heel
aantal	(vaak)	kleine
reparaties.	Daarvan	vergeet
ik	vaak	foto’s	te	maken,

In	deze
decembermaand	heb
ik	veel	tijd	besteed
aan	achterstallige
klusjes,	waaronder
opruimen	en	de
balans	opmaken.	In
een	doos	kwam	ik
nog	weer	het	Gero
verzilverde	bestek
tegen,	dat	ik	vorig	jaar
heb	ontvangen.

Misschien	leuk	om	daar	servetringen	van	te
maken,	die	we	dan	kunnen	gebruiken	bij	het
kerstdiner?	Dat	is	nog	eens	een	mooi
voorbeeld	van	duurzaam	en	hergebruik	en
origineel	bovendien!

Dit	houten
gereedschap	is
onmisbaar	bij	het
graveren	(trembleren)
van	een	ring	of	het
zetten	van	stenen	in
een	ring.	Het	sieraad
wordt	met	de	scheen
tussen	de	twee	helften
geklemd	en	dan
vastgezet	middels	een
vleugelmoer.

Ik	kan	het	handvat
vasthouden	met	de
linkerhand,	terwijl	mijn
rechterhand	de	bewerkingen
uitvoert.	Er	bestaan	ook
klemmen	die	vastgezet
kunnen	worden	op	de

werkbank,	zodat	je	beide	handen	vrij	hebt
voor	bewerkingen.	Zo’n	bankklem	staat	nog
wel	op	mijn	wensenlijstje.	Misschien	een
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terwijl	het	voor	jullie	als
lezers	van	deze	Nieuwsbrief
natuurlijk	het	leukst	is	als	er
voor-en-na	foto’s	zijn,	maar
dat	lukt	dus	niet	altijd.

De	getoonde	dunne	ring	was	gebroken.	Dat
kan	ik	vrij	gemakkelijk	repareren	met	een
soldering.	Met	goudsoldeer	(goud	dat	via
een	chemisch	procedé	een	lager	smeltpunt
krijgt)	soldeer	ik	dan	onzichtbaar	de	breuk.
Als	de	klant	zelf	nog	wat	goud	heeft,	dan
kan	ik	er	ook	een	halve	nieuwe	-	dikkere	-
scheen	aanzetten,	waardoor	de	ring	zéker
weer	jarenlang	mee	kan.

Een	soldering	kost	ongeveer	€	25,-,	een
dikkere	scheen,	met	goud	van	de	klant
vanaf	€	75,-,	er	moet	dan	immers	op	twee
plekken	gesoldeerd	worden	en	ik	moet	het
ingeleverde	goud	omsmelten	tot	een
staafje.	Moet	ik	het	goud	zelf	aanleveren
dan	komen	die	kosten	er	natuurlijk	nog	bij.

Robijn,	een	betoverende
edelsteen	met	een	dieprode
gloed,	staat	al	eeuwenlang
symbool	voor	liefde,	passie
en	vitaliteit.	Dit	kristal,	dat
zowel	emotioneel	als	fysiek
een	krachtige	ondersteuning

biedt,	behoort	tot	de	korundfamilie	en	ze
dankt	haar	intense	kleur	aan	sporen	van
chroom.	Ze	wordt	vaak	geassocieerd	met
moed	en	innerlijke	kracht.	Spiritueel	gezien
verbindt	deze	steen	je	met	het	wortel-	en
hartchakra,	waardoor	je	zowel	geaard	als
liefdevol	in	het	leven	staat.

Robijn	helpt	negatieve	emoties	los	te	laten
en	bevordert	zelfvertrouwen	en	balans.
Fysiek	kan	het	kristal	de	bloedsomloop	en
vitaliteit	versterken	en	biedt	het
ondersteuning	bij	vermoeidheid	of	stress.
Of	je	nu	op	zoek	bent	naar	emotionele
heling	of	een	boost	in	energie,	Robijn
inspireert	om	met	passie	en
vastberadenheid	je	pad	te	volgen.	Ontdek
hoe	deze	'koningin	der	edelstenen'	jouw
leven	kan	verrijken	met	haar	beschermende
en	liefdevolle	werking	en	laat	je	raken	door
haar	tijdloze	schoonheid.

Het	stukje	Robijn	hier	getoond,	is	een	ruw
brokje	gevat	in	goud.	Er	hangt	een	gouden
zonnetje	op	de	steen	en	achterplaat	en
hangeroog	zijn	ook	van	goud	en	al	met	al
ook	nog	eens	een	‘échte	Alize’	dus…

Als	afgebeeld,	excl.	collier,	€	350,-

mooie	investering	in	2026…?
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Inloop:	13-01-2026.	10.15	-	12.15	uur

Dinsdag	13	januari	2026	van	10.15	uur	tot
12.15	uur	houden	wij	weer	een	Sieraden-
Inloop	in	de	hal	van	de	Lunette	in	Zutphen.

In	dit	zorgcentrum	aan	de	Coehoornsingel	3
serveren	ze	goede	koffie,	het	is	er	gezellig	en
je	kunt	er	op	genoemde	datum	met	alle
sieraadvragen	terecht.

Dus	bent	of	kent	u	iemand	die	nog	een
sieradenklusje	heeft	liggen,	bezoek	ons	dan
dinsdag	13	januari.

Gelukkig	Nieuwjaar!

Als	jullie	dit	lezen	is	er	weer	een	nieuw	jaar
begonnen!	Ook	dit	afgelopen	vierde	jaar	is
met	een	mooi,	positief	resultaat	afgesloten.	Ik
ben	nog	steeds	een	‘Kleine	Ondernemer’	in
de	ogen	van	de	Belastingdienst	en	dat	is
voor	jullie	positief,	want	ik	hoef	door	de	KOR
(Kleine	Ondernemers	Regeling)	geen	btw	af
te	dragen	en	dus	ook	niet	te	berekenen.

Het	atelier	is	opgeruimd	en	schoongemaakt
en	de	voorraden	zijn	geteld.	We	hebben	ook
in	2025	regelmatig	(nieuwe)	klanten	mogen
begroeten	aan	onze	Gouden	Veer	tafel	of
aan	de	Gouden	Veer	tafel	‘op	locatie’
(Sieraden-Inloop)	en	ik	vind	de	verhalen
achter	de	sieraden	nog	steeds	bijzonder	en
vaak	verrassend.

Ik	hoop	dat	de	sieraden	die	ik	repareerde	of
creëerde	van	(omgesmolten)	edelmetaal,	het
leven	van	de	dragers	een	beetje	mooier
maakten	en	dat	die	juwelen	ook	weer	de
geschiedenis	in	gaan	(wellicht	als	een	‘échte
Alize’).

Verhalen,	foto's,	nieuwsbrieven

Voor	meer	foto's	en	verhalen	verwijs	ik	je
graag	naar	de	website.

Lees	daar	de	eerder	verschenen
nieuwsbrieven	onder	het	tabblad	Inloop	&
Nieuwsbrieven.

info@degoudenveer.nl

www.degoudenveer.nl
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